
Als volwassene vakantievieren met je vader, moeder, zus of broer? 
Daar loopt niet iedereen warm voor. Deze vrouwen zijn juist heel blij 
met hun familievakantietraditie. “Onze band is erdoor verstevigd.” 

Al twaalf jaar maken M i a  Bo c ke n  ( 74)  en haar man  
Harrie soms maandenlange fietsvakanties door Europa. En vaak 

fietst een van de kinderen een weekje mee.

“Toen Harrie en ik in 2008 aan onze kinde-
ren vertelden dat we de pelgrimsroute van 
Santiago de Compostella gingen fietsen, 
waren ze daar wel van onder de indruk, 
maar niet onverdeeld enthousiast. Is het 
wel verantwoord wat die ouwelui doen, 
vroegen ze zich af. Al vrij snel zei onze 
dochter Ilse: ‘Dan wil ik wel een stukje 
meefietsen.’ Haar broer Peter besloot dat 
hij ook wel een week mee wilde. Geen  
moment hebben we gepusht, het was  
helemaal hun eigen initiatief. Die eerste 
fietstocht was onvergetelijk. Mensen 
maken vaak een pelgrimstocht om een 
bepaalde periode af te sluiten, een nieuwe 
start te maken. Zo voelde het voor ons 
ook. Die tocht markeerde het einde van 
ons werkende leven en tegelijk was het een 
nieuw begin.” 

G E E N  E N K E L E  R U I S
“Als je fietst, vervaagt alles. Al het materiële 
valt weg. En in 2008 waren smartphones 
nog niet zo alom aanwezig als nu. We had- 
den geen kranten, geen radio. Je raakt 

helemaal leeg. Het enige wat telt, is wat je 
onderweg ziet, ruikt en voelt. De mensen 
die je tegenkomt. Om dat te beleven met 
elkaar, en met een kind dat dit met je wil 
meebeleven, is heel bijzonder. Je bent zo 
dicht bij elkaar, er is geen enkele ruis. De 
gesprekken die we voerden, waren op een 
heel ander niveau dan thuis. We leerden 
onze kinderen kennen als de volwassenen 
die ze zijn geworden. Konden echt goed 
zien welke karakters ze hadden ontwik-
keld. Peter bleek een echte bourgondiër, 
hij wilde elk terrasje pakken. Terwijl Ilse 
het juist weer fijn vond om onderweg in de 
vrije natuur te picknicken. Onvergetelijke 
momenten die ons een intens geluk 
bezorgden. Net als die intense, intieme 
gesprekken die je nooit hebt als je in een 
groep bent. Door deze gedeelde belevenis-
sen zijn we sterker verbonden dan ooit.  
Ja, ik kan wel stellen dat deze fietstochten, 
en dan vooral de momenten waarop onze 
kinderen Ilse, Peter en Anja aanhaakten, 
hoogtepunten zijn in ons leven. En het 
allermooiste is wel dat onze kinderen nu 
zelf fietstochten met hun eigen kinderen 
maken. Zo fietste Ilse laatst een week door 
Italië met haar oudste zoon van twaalf. 
Geweldig toch, dat hieruit een nieuwe  
familietraditie is ontstaan?” 

“  We voeren op een  
heel  ander niveau 
gesprekken dan thuis”

I K  G A  O P  VA K A N T I E  E N  N E E M  M E E . . .

E R  I S  G E E N  E N K E L E  R U I S ”
“J E  B E N T  Z O  D I C H T  B I J  E L K A A R ,
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“ O N Z E  Z U S S E N B A N D  I S  N O G  S T E V I G E R 
G E W O R D E N  D O O R  D I E  VA K A N T I E S ”

Toen Ca ro l i n e  A r p s  ( 5 2 )  en haar drie zussen Annet (57), Erika (55) en Elies (50) in 
1986 met z’n vieren drie weken naar Spanje gingen, wisten ze: dit blijven we doen. 

“Als ik terugdenk aan die vakantie van 
1986, hoor ik in mijn hoofd direct het num-
mer We are going on a summer holiday van 
MC Miker G & dj Sven. Dan zie ik ons in de 
disco weer dansen op dat nummer, in onze 
tuinbroeken. We hadden zelfs een speciaal 
dansje, haha. Elies was 16, ik 17 en Erika 
en Annet waren 21 en 22. We waren met 
de bus naar Blanes gegaan, aan de Costa 
Brava, waar we op een camping stonden. 
Het was drie weken feest met alleen maar 
zon, zee, disco en drank. Verder hebben we 
niets gedaan, geen museum vanbinnen ge-
zien. In onze twee tenten heerste een on-
waarschijnlijke chaos en als we ’s ochtends  
de tent uit kwamen, dan lagen buiten, vóór  
onze tent, vaak jongens te slapen. Niet dat 
we daar iets mee deden, als ik één keer 
gezoend heb, dan is het veel. We hadden 
een weekbudget van driehonderd gulden. 
Omdat Elies en ik nog thuis woonden, 
hadden mijn ouders voor Elies en mij 
betaald. Erika en Annet betaalden het 
zelf. Wel had ik voor vertrek nog een paar 
weken bij een pizzatent gewerkt om extra 
zakgeld te hebben. Elke week haalden we 
de driehonderd gulden op met een post-

bankwissel. Dan stonden we uren in de rij 
in de brandende zon om dat geld op te ne-
men. We dronken de goedkoopste wijn uit 
pakken, aten vaak brood met een salade, 
een blikje tonijn en mayonaise, soms soep. 
Een enkele keer gingen we uit eten, Annet 
en Erika bepaalden of dat kon, Elies en 
ik waren immers de ‘kleintjes’ – zoals we 
trouwens nog steeds genoemd worden.”

F L AU W E  H U M O R 
“We zijn nu meer dan dertig jaar verder en 
nog steeds proberen we eens per jaar met 
z’n vieren op vakantie te gaan. De laatste 
paar jaren in Dalfsen, in het vakantiehuisje 
van mijn ex. De rolverdeling van toen is 
er niet meer, wat wel bleef is dat de een 
wat meegaander is en de ander wat do-
minanter. We waren altijd al heel hecht, 
zeker sinds het overlijden van onze vader, 
maar ik ben ervan overtuigd dat onze 

band nog verder verstevigd is door die 
vakanties. Daardoor is er een soort besten-
digheid gekomen. We zijn allemaal wat 
rustiger geworden en de gesprekken gaan 
dieper, wat heel waardevol is. Wat onver-
anderd is gebleven, is onze enorm flauwe 
humor: we kunnen nu nog lachen om de 
grappen die we in 1986 hebben uitgehaald. 
De geplande volgende vakantie met z’n 
viertjes is van de baan; Erika is eind no-
vember overleden aan de gevolgen van 
borstkanker. Toen we vijf weken daarvoor 
het verschrikkelijke nieuws kregen dat ze 
ongeneeslijk ziek was, zijn we direct bij el-
kaar gekomen. En zelfs toen, hoewel we zó 
verdrietig waren en veel hebben gehuild, 
hebben we óók weer heel erg gelachen. 
Het is vreselijk dat we nooit meer met z’n 
vieren op vakantie zullen gaan, maar we 
hebben allemaal zulke geweldige herin-
neringen – die neemt niemand ons meer 
af. Wat wij samen hadden, hebben en met 
elkaar beleefden, dat is echt een van de 
mooiste cadeaus uit mijn leven. Ik voel me 
bevoorrecht dat wij met elkaar zijn opge-
groeid en meegegroeid. Dat is met niets te 
vergelijken.”

“  Ik z ie ons nog in de 
disco dansen in onze 
tuinbroeken”

“In 1997 werd mijn vader, toen 65, 
ernstig ziek. Hij had een hersen-
tumor en nog drie maanden te 
leven. Om zijn leven met een paar 
maanden te verlengen, werd een ri-
sicovolle hersenoperatie uitgevoerd. 
Toen bleek dat er helemaal geen 
tumor zat, maar een door een tbc-
bacterie veroorzaakte ontsteking. 
Mijn vader genas en besloot: en nu 
ga ik reizen. Hij deed niets liever 
dan dat, maar mijn moeder was een 
huismus, zij ging liever niet dan 
wel. Nu ging hij met alle kinderen 
apart op pad. Ik koos voor een wan-
delvakantie in de bergen. Met elkaar 
door de prachtige natuur lopen en 
ondertussen de mooiste gesprekken 
hebben... het was geweldig. Overdag 
lopen, ’s avonds heerlijk dineren en 
de volgende dag weer op pad. We 
besloten meteen: dit gaan we elk 
jaar doen. Door de jaren heen heb-
ben we zo veel gesprekken gevoerd, 
werkelijk álles kwam voorbij. We 
leerden elkaar steeds beter kennen. 
Mijn vader vertelde hoe het voor 
hem was geweest om als enige van 
acht kinderen naar de middelbare 
school te mogen en te mogen stude-
ren. Waardoor ik weer beter begreep 
waarom er altijd zulke hoge eisen 
aan ons werden gesteld – wat niet 
altijd even fijn was geweest. Om 
echt álles met elkaar te bespreken, 
was verbindend en helend. Door 
onze wandelvakanties werd de 
liefde nog rijker en dieper. 
De enige wanklank was de thuis-
komst: mijn moeder was eigenlijk 
jaloers op onze tripjes – al wilde ze 
niet mee – en was niet te genieten, 
dus vertrok ik zo snel mogelijk naar 
mijn gezin. Toen mijn zus zich in 

2011 aansloot bij mijn vader en mij, 
zorgden onze broers en de kleinkin-
deren ervoor dat het mijn moeder 
die dagen aan niets ontbrak.” 

P R AC H T I G E  A F S L U I T I N G
“2013 bleek het laatste jaar te zijn 
dat we met z’n drieën de bergen in 
konden. Mijn vader was door zijn 
ziekte al zo verzwakt dat lange toch-
ten er al niet meer in zaten. Dat werd 
helemaal duidelijk toen het ons 
wonder boven wonder gelukt was 
om boven op een berg te komen en 
hij echt niet meer naar beneden kon. 
Met zijn armen om zijn dochters 
geslagen is hij de berg afgestrom-
peld. Ontzettend onverantwoord, 
maar we hebben zó hard gelachen. 
Die beelden staan in mijn geheugen 
gegrift. Net als die van wat ons aller-
laatste reisje zou worden. Met z’n 

drieën naar de Veluwe: rollator mee 
en gáán. Mijn moeder was nog niet 
zo lang daarvoor overleden en het 
was duidelijk dat mijn vader geen 
jaren meer had, wat het extra intens 
maakte. Het was confronterend en 
verdrietig om die eens zo sterke en 
krachtige vader zo kwetsbaar en oud 
te zien, maar tegelijkertijd was het 
een prachtige afsluiting van onze 
mooie jaren. Sinds mijn vaders over-
lijden gaan Marieke en ik elk jaar 
samen de bergen in. En al is papa 
er niet meer, toch loopt hij nog met 
ons mee.”

“ A L  I S  P A P A  E R  N U  N I E T  
M E E R ,  T O C H  L O O P T  H I J  N O G  

M E T  O N S  M E E ”

Vanaf 1998 trokken C h r i s t i e n  Ja n s e n  ( 5 3)  en haar vader 
jaarlijks de bergen in. Later haakte haar zus Marieke aan. Na het 

overlijden van hun vader zetten ze de traditie samen voort. 

“  Door de jaren heen 
hebben we zo veel 
gesprekken gevoerd, 
ál les kwam voorbi j ”
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V.l.n.r.:  
Marieke, 

vader Klaas, 
Christien

V.l.n.r.: Erika, Annet, 
Caroline, Elies
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